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ZONDER GRENZEN 

de drijfveer!
   in Kasterlee

in



Dag lezer

Zondag 17 maart was het weer Dag van de Zorg, 
het jaarlijkse evenement waarbij zorg- en welzijns-
voorzieningen hun deuren openen voor het brede 
publiek. Het GielsBos deed weer mee en stelde de 
drijfveer in Kasterlee in de kijker. Iedereen was welkom, 
dus kinderen, familie en vrienden ontdekten de troeven 
van een eigentijds dagcentrum, jobcoaches en mobiel 
begeleidingsteam.  

Lekker eten en goede voeding zijn niet alleen essentieel 
voor de gezondheid, maar ook voor het welzijn van onze 
bewoners. Een voedzaam bord geeft je ook een goed 
gevoel. Ons keukenteam weet daar alles van en stelt zich 
graag voor in dit nummer.  

Verder in dit nummer verdiende aandacht voor onze 
vrijwilligers, een terugblik op een warme winterdrink 
en inspirerende verhalen uit 40 jaar maatschappelijk 
werk.

Op café gaan in Het GielsBos én daar de job van je 
leven vinden? Het kon zomaar tijdens ons jobcafé 
op 7 februari! Noteer alvast 15 mei in je agenda voor 
onze tweede editie. 

Natuurlijk doen we er alles aan om nieuwe 
medewerkers aan te trekken. We hebben de 
komende jaren heel veel instroom nodig. We 
moeten ook zeer goed zorg dragen voor wie 
hier al werkt. Even goed als dat zij zorg dragen 
voor onze cliënten en bewoners. 

Dus laten we gewoon elke dag een beetje 
als Dag van de Zorg beschouwen, waarin 
we de mensen die zich dagelijks inzetten 
voor onze gezondheid en ons welzijn, 
erkennen en waarderen.  

Veel leesplezier!
POL
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BUITENGEWONE MEDEWERKERS DIE DAG IN 
DAG UIT HET BESTE VAN ZICHZELF GEVEN, DIE 
VERDIENEN WELEENS EEN VERZETJE. DAAROM 
TRAKTEERDE HET MANAGEMENTTEAM MET WARME 
CHOCOMELK EN PANNENKOEKEN OP 12 JANUARI 2024.

Met werkingsmiddelen die niet meer geïndexeerd worden en 
werkingskosten die alleen maar stijgen, moest het management 
het afgelopen jaar heel wat maatregelen nemen om onze 
dienstverlening te kunnen blijven garanderen. We vroegen grote 
inspanningen van onze medewerkers en het managementteam 
toonde zijn appreciatie daarvoor dan ook graag tijdens een 
winterdrink. 

Ging jij al eens een kijkje nemen? Dan ben je niet 
alleen! Er surften in een jaar tijd al 17.000 bezoekers 
naar onze nieuwe website! We zien een jaar na de 
lancering dat ‘Ons zorgaanbod’, ‘Buitengewoon 
beleven’ en ‘Werken bij Het GielsBos’ onze meest 
bezochte webpagina’s zijn.

Via www.hetgielsbos.be laten we aan potentiële 
cliënten zien hoe ze bij ons hun eigen leven kunnen 
uitbouwen en hun dromen mogen najagen. Via een 
virtueel bezoek aan een GielsBos-woning lopen zij zo 
hun toekomstige nieuwe thuis binnen.

OP DE 23STE DAG VAN HET JAAR 2023 STUURDEN WIJ ONZE NIEUWE WEBSITE DE WIJDE 
WERELD IN! WWW.HETGIELSBOS.BE KREEG EEN VOLLEDIGE MAKE-OVER, ZOWEL WAT 
BETREFT INHOUD ALS LAY-OUT. 

Of je nu op zoek bent naar verblijfsmogelijkheden, 
zorgondersteuning, dagopvang, begeleiding, 
jobcoaching, vrijwilligerswerk of een toffe job, via 
www.hetgielsbos.be ben je maar een paar klikken 
verwijderd van ons buitengewone aanbod.

Kom Het GielsBos online 
beleven en scan de QR-code!

OP CAFÉ GAAN IN HET GIELSBOS ÉN DAAR DE 
JOB VAN JE LEVEN VINDEN? HET KON ZOMAAR 
TIJDENS ONS JOBCAFÉ OP 7 FEBRUARI 2024!

OP CAFÉOP CAFÉ
    met nieuwe buitengewone
        medewerkers

Word jij onze nieuwe 
buitengewone 

collega? Scan de 
QR-code en ontdek al 

onze vacatures!

“Het jobcafé is een 
echte aanrader!” 

“Wat een goed 
concept!”

“Heel fijn om de 
werking te kunnen 

zien en te beleven!”

“Fijn om de kans 
te krijgen om op 

een woning te gaan 
kijken.”

“Onze medewerkers 
gaven met trots 

rondleidingen in hun woning. 
Vol passie vertelden ze 

over hun job.”  
“De warmte was 

voelbaar!”

WAT VONDEN DE 
DEELNEMERS ERVAN?

 

SAVE THE DATE!Zet 15 mei 2024 alvast in je agenda want dan organiseren we 
opnieuw een  

jobcafé! 

Onze nieuwe 
website is   

1 jaar oud! 

OOK IN 2024 
ZETTEN WE ONZE 

SCHOUDERS 
SAMEN ONDER EEN 
STERK GIELSBOS!

Hoe leer je potentiële nieuwe medewerkers kennen 
in een informele sfeer? Je gaat ermee op café! En 
laat ons nu net zo’n gezellig café hebben op ons eigen 
domein in Gierle! Ons inclusieve café De Stroom was 
dan ook de ideale setting voor het allereerste jobcafé 
dat ons HR-team organiseerde.

Marjan, HR-partner:

“Mensen die op zoek zijn naar een job, fysiek in 
contact brengen met Het GielsBos en hen met 
eigen ogen laten zien hoe wij werken, dat was het 
doel van ons jobcafé. Hoe kan je hen beter laten 
kennismaken met het leven zoals het bij ons is, 
dan hen hier uit te nodigen?”

Zorgfuncties zijn nu eenmaal knelpuntberoepen en 
vaak is de drempel hoog om te gaan werken in de 
zorg. Tijdens het jobcafé kon iedereen met een warm 
hart voor de zorg onze organisatie leren kennen in 
een gemoedelijke sfeer. Een rondleiding, een 
bezoekje aan verschillende leefgroepen en 
een gesprek met onze medewerkers, er is 
geen betere manier om Het GielsBos écht te 
beleven!

Sofie, HR-manager:

“Ons jobcafé geeft iedereen uit de ruime regio die 
op zoek is naar een job de kans om zelf te ervaren 
hoe fijn het is om in Het GielsBos te werken. Met 
een hapje en een drankje een informele babbel 
slaan met – wie weet – je toekomstige collega’s, 
dat is letterlijk en figuurlijk proeven van een 
nieuwe job!” 

Met een promorugzak vol nuttige info en heel wat 
stof tot nadenken konden alle deelnemers naar huis 
om daar misschien wel een beslissing te nemen die 
hun leven zou veranderen: een buitengewone collega 
worden in de grote GielsBos-familie!
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Dit was de Dit was de   

    Dag van de Zorg!Dag van de Zorg!
inin  de drijfveer!de drijfveer!
DE DRIJFVEER DEED DE DEUREN OPEN OP ZONDAG 17 MAART 2024. OF JE NU KWAM 
CURIEUZENEUZEN OF EEN ZORGVRAAG HAD, IEDEREEN WAS WELKOM IN KASTERLEE TIJDENS 
DE DAG VAN DE ZORG! MET ZO’N 320 BEZOEKERS WAS HET EEN MEER DAN GESLAAGDE 
OPENDEURDAG.

Dagcentrum  
ONZE DRIJFVEER VOOR EEN WERELD VAN VERSCHIL!
In het dagcentrum van de drijfveer zijn jongeren en 
volwassenen met een beperking welkom voor creatieve én 
inclusieve dagbesteding in een huiselijke sfeer. Het is een 
buitengewone plek waar onze cliënten een fijne dag kunnen 
beleven met boeiende activiteiten. En dat zowel binnen als 
buiten in de tuin met serre of op verplaatsing. 
Het aanbod is heel divers. Elke voormiddag is er een atelier 
koken, we gaan naar de bib in Kasterlee, we zwemmen, 
wandelen, gaan paardrijden of bezoeken de interactieve 
‘oases’ in Gierle. In onze creatieve ateliers maken we kaartjes, 
gieten we kaarsen en maken we keramiek.

Tijdens de Dag van de Zorg kon je zien hoeveel 
onze cliënten in hun mars hebben. Je kon ook 
zelf de handen uit de mouwen steken in het 
crea-atelier.

Wist je dat …
	 we heel creatief zijn in het aanpassen van materialen en technieken zodat iedereen op zijn/haar 
manier kan deelnemen?

	 we ieder jaar meer dan 100 kerstkaarten maken en alle vrijwilligers van Het GielsBos een 
handgemaakte verjaardagskaart van ons krijgen als ze jarig zijn?

	 we budgetvriendelijk proberen te knutselen volgens het thema van de maand?
	 we iedere middag verse soep of een voorgerechtje maken?
	 we iedere maandagnamiddag naar de winkel gaan voor verse groenten en fruit?
	 iedereen zijn/haar steentje bijdraagt in het huishouden?
	 er iedere week hard gewerkt wordt in de tuin en serre en we 3 kippen verzorgen die Marie, Louis en 
Fien heten?

	 we al heel wat aardappelen, courgetten, pompoenen en tomaten geoogst hebben?
	 we dit jaar nog meer gaan planten en zaaien?
	 de veranda het meest geliefde plekje in het dagcentrum is omdat het daar lekker vertoeven is als 
het zonnetje schijnt?

	 mensen graag naar ons zwaaien als ze voorbijwandelen?
	 iedereen zijn eigen plaatsje heeft in de leefruimte, aangepast aan ieders noden en dat het 
dagprogramma daar klaarligt, aangepast aan noden rond structuur en duidelijkheid?

	 we iedere week een relaxatiegroepje en een voorleesgroep hebben?
	 onze cliënten tijdens vrije momenten kunnen genieten in de relaxatieruimte en tot rust komen met 
knuffels, muziek, de bubbelzuil?

	 cliënten kunnen genieten van een hand- of voetmassage?
	 we een computer en iPad ter beschikking hebben voor onze cliënten?
	 onze darts, sjoelbak en voetbaltafel heel geliefd zijn tijdens de pauzes?
	 we elke vrijdagnamiddag muziek maken met een lieve vrijwilligster en iedereen een instrument kan 
bespelen?

	 sommige cliënten iedere dag met de bus opgehaald worden vanaf 07.45 uur en weer naar huis 
gebracht worden om 16.00 uur?

	 we altijd openstaan voor samenwerkingen en inclusie? Onze deur staat steeds voor iedereen open!

Empowerment!
Er valt heel wat te beleven in 
de drijfveer: je vindt er het 

dagcentrum, onze jobcoaches 
en ons mobiel team. Een 95-tal 

cliënten met een lichte, matige of 
ernstige verstandelijke beperking 

die thuis of zelfstandig wonen, 
vinden er ondersteuning 

 op maat. 



   
   

Mobiel Team  
STERKER WORDEN IN JE EIGEN OMGEVING!
Daar helpt ons mobiel team bij! Met tonnen ervaring en 
expertise in de autismespectrumstoornis zoekt het mobiel 
team de juiste antwoorden op dringende zorgvragen. Op 
maat van de cliënt en het bestaande netwerk zet het team 
maximaal in op empowerment: de persoon sterker 
maken in de eigen omgeving. Het mobiel team 
begeleidt cliënten daarom bij hen thuis. Zo 
kunnen ze zelfstandiger worden in het 
huishouden, het invullen van hun vrije 
tijd en het structureren van hun dag. Wist je dat …

 … je getuigenissen 
van onze cliënten 
kon bekijken in hun 
eigen ‘Durf te vragen-
aflevering’? 
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Jobcoaching  
IT’S A MATCH!

In de drijfveer vind je ook onze jobcoaches 
die cliënten helpen bij het vinden van een job die 

bij hun vaardigheden past. In onze jobcorner kon je kennismaken 
met werkgevers en cliënten die hun match al gevonden hebben 
op de inclusieve arbeidsmarkt tijdens een interactieve ‘meet & 
greet’ met Albert Heijn en drankenhandel Daems.

Onze cliënten helpen in supermarkten, bij brouwers, 
in restaurants, scholen, keukens in rusthuizen, bij 
gemeentediensten enzovoort! Onze coaches zoeken 
een job binnen het interesseveld van onze cliënten. 
Jobcoaching vergroot hun wereld en netwerk!

Entertainment troef! 
Voor entertainment met talent van eigen 
bodem moest je in de gezellige tuin zijn! Voor de muzikale 
intermezzo’s zorgden Marcel, Ann en Liesl en de muziekgroep 
van het dagcentrum gaf een spetterend optreden, daarvoor 
hadden ze veel geoefend! In de tent kon je honger en dorst 
stillen en gezellig bijbabbelen.

DE BUITENGEWONE WERELD VAN 

de drijfveer 
KAN JE ONTDEKKEN AAN 

de Geelsebaan 29 in Kasterlee.

An en Dave van Drankenhandel 
Daems zijn de werkgevers van 
Jonas en waren ook van de partij 
om hun ervaring te delen:
	 “Jonas werkt al 5 jaar bij ons! Dat 

gaat heel vlot, hij heeft maar weinig 
aansturing nodig, hij weet heel goed 
wat hij moet doen. ’s Middag lunchen 
we altijd gezellig samen.”

Cliënt Jonas vertelde de bezoekers 
enthousiast over zijn werk:
	 “Ik werk 3 dagen per week bij Albert 

Heijn en 1 dag bij drankenhandel 
Daems, heel leuk en afwisselend 
werk. Tijdens de Dag van de Zorg 
vertelde ik er met plezier over! Ik heb 
veel nieuwe mensen ontmoet en veel 
gebabbeld!”

“Het was een perfecte dag (van de Zorg). 
We hebben op een creatieve manier onze 
werking in de verf gezet. In een gezellige en 
warme sfeer konden meer dan 300 bezoekers 
genieten van een mooie mix van professionele 
inhoud en een vleugje ontspanning.”

Ans – teamleider de drijfveer

“De Dag van de Zorg was een mooie kans 
om de drijfveer beter te leren kennen. De 
drijfveer omvat meer dan ik gedacht had, 
dat was fijn om te ontdekken.”

Kristien - bezoeker

“Verbinding stond voor mij centraal 
tijdens deze Dag van de Zorg!”
Marij Renne - psycholoog de drijfveer
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Keukenteam Keukenteam 
           in de kijker! in de kijker!

Dag Patrick, met hoeveel collega’s werken jullie in 
het team en hoe ziet een dag in de keuken eruit?

Patrick: “In ons keukenteam werken we in totaal 
met 10 personen. We werken ook nauw samen met 
Lieve en Guy van het magazijn. Het aantal mensen 

in de keuken scheelt van dag tot dag. In het weekend 
werken we bijvoorbeeld met 2 personen in de keuken, 

tijdens de week met meer. Om een voorbeeld te geven: 
We starten om 07.45 uur. Op maandag start 1 kok het menu 

op, die begint aan het koken van de warme maaltijd van die dag. 
2 andere medewerkers starten alvast aan de voorbereidingen 

voor de soep, de groenten en het avondeten van dinsdag. Een andere 
medewerker doet alle allround voorbereidingen en nog een andere zorgt 

voor de broodmaaltijden van ‘s avonds en de kleine weekbestellingen zoals 
charcuterie, fruit, koeken enz. Vooral het portioneren van alle maaltijden is heel wat 

werk, daarom komen alle medewerkers uit de keuken hierbij helpen. Het is belangrijk dat we alle porties zo kort 
mogelijk na de bereiding verdelen – rond 10.15 à 10.30 uur – zo blijft alles vers en warm. Alle maaltijden worden 
in ‘warmhoudkarren’ gezet en de chauffeur haalt alles op. Er zijn 2 rondes nodig om alles geleverd te krijgen bij 
de woningen. Wist je dat ons keukenteam elke dag voor zo’n 240 bewoners eten maakt? Er passen 15 karren op 
de elektrische wagen en het leveren duurt ongeveer 20 minuten per ronde. Ondertussen bedient iemand ook 
nog de collega’s die komen eten in het personeelsrestaurant. Tegen 13.15 uur is de keuken opgeruimd zodat we 
ook onze middagpauze kunnen houden. Om 14.00 uur vliegen we er weer in. De karren zijn dan terug aanbeland 
in de keuken zodat we kunnen starten met afwassen tot 15.30 uur. We staan met 3 aan de afwasmachine 
met 2 waszones en 7 korven. Van 15.30 tot 16.30 uur bereiden we alles al voor tegen de volgende dagen. Het 

keukenteam is als een ketting waar best geen schakel tussenuit valt.”

Er is heel wat bedrijvigheid in de GielsBos-keuken!

Patrick: “En er wordt niet alleen gekookt in de keuken! Er komen 
nog heel wat andere zaken bij kijken. Op maandag komt alle info 

binnen uit het bestelsysteem Amyyon. We printen de etiketten 
af voor de warme maaltijden, de koude maaltijden, het aantal 
fruitjes, charcuterie, pudding, zuivel en droge voeding en die 
moeten allemaal uitgefilterd worden per cliënt. Op die etiketten 
staat wat een cliënt wel of niet mag eten. Dat kan gaan van 
gewone maaltijden tot restricties om enkel gemalen voeding of 

Bedankt voor 
de boeiende 
rondleiding, 

Patrick!

Voor iemand die enorm van 
lekker eten houdt, maar niet van  
koken, is een grootkeuken als die van 
Het GielsBos een bijzonder fascinerende 
wereld. Hoe doe je dat? Voor zoveel 
mensen tijdig warm eten op tafel krijgen 
dat bovendien ook nog eens lekker is? 
Ik trok naar Patrick Poriau, teamleider  
van ons keukenteam die me graag te 
woord stond. Maar niet voor ik eerst 
een haarnetje opzet want hygiëne  
gaat natuurlijk voor alles 
in een keuken!

Elke  
Verhagen

lactosevrije voeding te voorzien, zoutarme voeding, voeding voor een diabeet, 
of maag- en darmsparende voeding. Na de prints volgen de bestellijsten zodat 
we tijdig alle ingrediënten en producten in huis hebben. Op maandag, woensdag 
en vrijdag bijvoorbeeld wordt de charcuterie geleverd en die moet direct 
verdeeld worden naar de woningen. Kort op de bal spelen is nodig want verse 
producten hebben maar een kwaliteitsgarantie van 7 dagen. Wat zuivel 
betreft moeten we er dus rekening mee houden dat ze op de leefgroepen 
een week verder kunnen. We zijn echte planners en dat is nodig om alles 
op tijd klaar te krijgen. Daarom werken we zoveel mogelijk vooruit en 
zetten we alvast zoveel mogelijk voor de volgende dagen klaar.”

Dit bezoek achter de schermen brengt me ook in jouw bureau … met 
zo te zien een stapel papierwerk!

Patrick: “De administratieve kant van mijn job neemt best een 
grote hap van mijn tijd in beslag. Denk maar aan het opstellen van 
uurroosters en verlofplanningen, de nodige hoeveelheden ingrediënten 
berekenen, stock- en budgetbeheer, het aankopen van toestellen en 
verpakkingen, communicatie met de leefgroepen, speciale bestellingen 
voor verjaardagen bijvoorbeeld. En dan is er nog het FAVV (Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Zij komen vaak 
onverwacht controleren, dus alle certificaten zoals temperatuurregistratie 
moeten ook in orde zijn.”

Wat toveren jullie zoal op tafel?

Patrick: “We werken met een menucyclus die elke 5 weken 
terugkomt. Elke zomer en winter wordt het menu aangepast 
aan het seizoen. Zo is er voldoende variatie. Van maandag 
tot zondag staat er elke middag een warme maaltijd op 
het menu. Op dinsdagavond voorzien we een koude 
schotel voor het avondeten en daar kruipt best wel wat 
werk in. Vul maar eens 240 peertjes met kruidenkaas! Op 
woensdagavond smullen onze cliënten van een warme 
snack als avondeten zoals frikandellen met tomatensaus of 
een quiche Lorraine of loempia met currysaus. Alle andere 
avonden eten de bewoners een broodmaaltijd.”

Wie bepaalt wat de pot schaft?

Patrick: “Dat doet het keukenteam. We gaan af op ons buikgevoel bij 
het samenstellen van het menu want na al die jaren weten we heel goed 
wat bij onze cliënten in de smaak valt. Daarom luisteren we ook heel goed 
naar de feedback die we krijgen van de leefgroepen. Ze laten het ons 
weten wanneer iets niet in de smaak valt, we geven dit dan door aan de 
leverancier of we zoeken een ander merk. Het keukenteam test nieuwe 
producten eerst uit vooraleer we ze opnemen in ons assortiment. Zo 
hebben we onlangs pannenkoeken van een nieuwe leverancier geproefd 
én goedgekeurd. Ik vind het belangrijk dat elk lid van het keukenteam achter 
elk gerecht staat. En we moeten natuurlijk ook rekening houden met het 
beschikbare budget. We proberen met een zo laag mogelijke foodcost lekker 
eten op tafel te brengen.”

Patrick, jij staat al 22 jaar in de GielsBos-keuken. Waarom 
doe jij je job zo graag?

Patrick: “Je mag het belang van lekker eten voor 
onze bewoners niet onderschatten. Voor veel 
cliënten is dat het enige waar ze nog echt van 
kunnen genieten. Dus voor ons keukenteam en 
mezelf is dat het allerbelangrijkste! Lekker 
eten maken, daar zetten we ons elke dag 
opnieuw voor in!”
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Na een aantal maanden ‘out’ te liggen - en dat mag 
je letterlijk nemen - heb ik weer heel veel zin om 
erin te vliegen en onze bewoners leuke activiteiten 
aan te bieden.

We zijn het jaar dan ook dansend gestart in De 
Kaasboerin te Postel, altijd een leuke middag met 
eerst een lekker middagmaal en dan onze benen 
losgooien op toffe muziek.

De cinema stond ook nog op mijn to-dolijstje dus 
gingen we genieten van ‘VOGELVLUCHT’ op een 
koude maandagmiddag.

Natuurlijk zijn ook de maandelijkse optredens op 
woensdagnamiddag terug begonnen en op 31 januari mocht 
Luc Van Meeuwen de spits afbijten.

Februari zijn we gek gestart met ons jaarlijkse carnavalbal! 
Thema dit jaar: ‘Flower Power’ en dat had Jan van 
Bosheuvel 4 goed verstaan want die werd uitgeroepen 
tot Prins Carnaval 2024! Maar een prins zonder prinses, 
dat kan natuurlijk niet en dat werd niemand minder dan 
Nicole van Grasland 1! Wist je dat ze zich vroeger nooit 
wilde verkleden? Maar Grasland 1 zorgt ervoor dat ze haar 
grenzen verlegt want inderdaad … ze was verkleed!

Ons valentijnsontbijt werd ook zeker gesmaakt door 
veel bewoners, maar ja, wat wil je … ‘s morgens al 
pannenkoeken eten, dat kan niet elke dag hé! 

Dat genieten als een rode draad door ons leven loopt, 
dat weten onze bewoners maar al te goed. Eten en 
drinken behoort dan ook tot de top 3 van leukste 
activiteiten en lap daar gaan we weer. Eind februari 
genoten we van mosselen of vidé, een jaarlijkse 
wederkerende activiteit. En neen, voor zoveel 
bewoners mosselen maken, dat laten we over 
aan de mensen van Event-Service hoor!

We zijn ook naar een voorstelling van Cirque 
du Soleil in Antwerpen geweest. Wat 
keken we onze ogen uit naar al die mooie 
acrobatische toeren van die insecten. 
Het blijft een mooi visueel spektakel 
om te zien.

Zin om 2024 Zin om 2024 
in te duikenin te duiken

CARNAVAL

VALENTIJNS-
ONTBIJT

FUIF

Chantal 
Eelen



 

Leven in Het GielsBos 15.Leven in Het GielsBos14. 3
Hart vol warme herinneringen 

In het najaar maakten we samen met de 
andere dagbestedingsteams weer werk 
van onze jaarlijkse lichtjeswandeling. 
Dit jaar namen we de raket naar de 
ruimte en landden we op verschillende 
planeten. Star Wars, een zwart gat en 

ruimtevaarders waren maar een paar van 
onze landingsplaatsen. 

Nadat de laatste lichtjes werden 
gedoofd, rolden we zo in onze 

herfstweek. We maakten plaats 
in onze programma’s om onze 

cliënten te laten kennismaken 
met nieuwe activiteiten.

We schreven een 
herfstverhaal met de 

nodige attributen om dit zo levendig mogelijk te 
maken. We zongen mantra’s op het ritme van de regen 
en mandala’s werden geschilderd in de mooiste 
herfstkleuren. 

Ook onze winnaars van onze zomeropdrachten 
lieten we deze periode niet in de kou staan. Twee 
groepen kregen een extra verwenmomentje op 
maat aangeboden, ondersteund door heel ons team. 

Het jaar sloten we af door samen met onze collega’s 
van cluster 1 en 3 weer een sfeervol kersthuis in 
te richten. Traditionele kerstfilms, liedjes en 
koekjes konden niet ontbreken! 

Met dit hart vol warme 
herinneringen mogen we al 
DROMEN van het voorjaar!

Terugblikken op een gevarieerd Terugblikken op een gevarieerd 
aanbod!   aanbod!   

Dagbestedingsteams Dagbestedingsteams   

2

Buitengewoon bedankt 
Nine!

De voorbije maanden waren goed gevuld. Naast 
ons gewone programma zijn we druk bezig 

geweest met allerhande projecten. 

Tijdens de eindejaarsperiode richtten we samen met 
de andere dagbestedingsteams een stemmig kersthuis 

in. Daar trokken we die periode regelmatig met cliënten 
naartoe voor gezellige, sfeervolle activiteiten. Er werd verteld, 
gezongen, muziek gespeeld, gebakken … voor ieder wat wils!

Begin januari konden we eindelijk verhuizen van ons kleine bureautje op 
Vos naar ons nieuwe bureau in het behandelgebouw. We hebben met veel 

goesting  kasten uitgewassen, dozen in- en uitgeladen, labeltjes geplakt, enz. We 
zijn heel blij met onze nieuwe setting, dichterbij de andere dagbestedingsteams, 

waar ook plaats is om ons materiaal te stockeren. Dat hebben we gevierd met een 
‘bureau’warming voor de andere dagbestedingsteams, onze dichte buren …

Eind januari  brachten we gedurende een hele week verschillende keren per dag een 
muzikale theatervoorstelling van ‘De Gruffalo’ en dit met teksten op muziek van ABBA. 
Zowel onze cliënten als kindjes van personeel  genoten ervan en gingen 
helemaal op in het verhaal. En wij genoten van het samen voorbereiden 
en zingen!

En pas namen we afscheid van onze collega Nine die na een 
loopbaan van bijna 42 jaar op pensioen gaat. We plaatsten 
haar een hele dag in the picture, te beginnen met een 
gezellige ontvangst met koffie. We trokken samen 
met cliënten naar de boerderij om daar heerlijke 
pizza’s te bakken. Die smaakten! En na de middag 
deden we nog eens het verhaal van ‘De Gruffalo’ 
maar ditmaal met Nine in de hoofdrol. Tot slot 
was er nog een kleine receptie samen met 
haar familie en collega’s waar ze nauw mee 
samengewerkt heeft. Nine, dankjewel voor 
alles. We gaan je missen!

1 Linda

Caroline

Dagbesteding 1

Dagbesteding 3

Dagbesteding 2

De winter is 
achter de rug 

en we mogen 
te r u g b l i k ke n 

op een periode 
met een gevarieerd 

activiteitenaanbod.

Het weer stak vaak wat tegen 
dus kozen we meestal voor 
activiteiten die we gezellig 
binnen konden organiseren. We 
begonnen in oktober met een 
karaokenamiddag. De micro werd 
naarstig doorgegeven en veel 
bekende liedjes passeerden de 
revue.

In de halloweenperiode mochten 
de cliënten die het durfden onze 
halloweenwandeling komen 
uitproberen. Veel werk voor 
ons team qua organisatie en 
decoratie, maar we konden een 
zeer geslaagde tocht uit onze 
mouw toveren. Tussen de buien 

door wandelden de cliënten van tentje naar tentje 
en door enkele lokalen die waren aangekleed in 
halloweenstijl. Aan het einde van de tocht wachtte een 
kop pompoensoep met spinnenballetjes, gemaakt 
door de cliënten van de Berthoutstraat.

Op vrijdagnamiddag maakten we tijdens onze 
clusteractiviteiten zandkoekjes, appelflappen, warme 
chocomelk en deden we een FC De Kampioenen-
marathon.

Het jaar werd afgesloten in het kersthuis in de 
woning van De Bijenkorf. De hele woning werd 
aangekleed in het thema Kerstmis. We zongen 
mantra’s, de clowns kwamen langs, we vertelden 
verhalen … 3 weken lang op en top kerstsfeer!

Na Nieuwjaar staken we de koppen bij elkaar met 
ons team om onze activiteitenprogramma’s grondig 
onder handen te nemen. Door de vele verschuivingen 
en nieuwe cliënten in cluster 1, moesten we een 
nieuwe puzzel zien te maken om al onze cliënten van 
voldoende dagbesteding te voorzien. 

dromen van mooi voorjaar!dromen van mooi voorjaar!



                 
     

HOE HET BEGON?

De verschrikkelijke televisiebeelden in 1994 over 
de erbarmelijke toestand van wezen en mensen 
met een beperking in Roemenië, maakten bij veel 
medewerkers in Het GielsBos diepe indruk. Het 
contrast tussen de rampzalige toestand daar en de  
mogelijkheden hier, vormde mee de aanleiding tot 
de oprichting van de werkgroep ‘Gehandicaptenzorg 
Zonder Grenzen’: een werkgroep bestaande uit 
medewerkers van Het GielsBos die zich op vrijwillige 
basis inzetten voor mensen met een beperking in 
landen elders in de wereld waar de zorg voor mensen 
met een beperking nog niet uitgebouwd was.

In de loop der jaren heeft de werkgroep verscheidene 
projecten ondersteund in Roemenië, Senegal, India, 
Egypte, enz. Het ging vooral om financiële steun om 
lokalen in te richten, materialen en machines aan te 
kopen en mensen op te leiden. 

Verder hielp de werkgroep allerlei organisaties 
die zich inzetten voor concrete projecten van 
ontwikkelingssamenwerking in het buitenland. Zo 
werden in het verleden kledij, bedden, dekens, 
rolstoelen, speelgoed, orthopedische hulpmiddelen, 
typemachines … geschonken aan organisaties die in 
Roemenië, Kosovo en de Filipijnen actief waren.

EN NU … ZOVEEL JAREN LATER

Ondertussen zijn we 30 jaar verder. De werkgroep 
‘Gehandicaptenzorg Zonder Grenzen’ bestaat nog 
altijd. Een aantal medewerkers, maar ondertussen 
vooral oud-medewerkers van Het GielsBos 
organiseren jaarlijks verschillende activiteiten 
om geld in te zamelen. We mogen daarvoor 
gebruikmaken van de infrastructuur en het materiaal 
van Het GielsBos. 
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Twee sportieve activiteiten staan vast op 
onze agenda:

1 	De eerste zaterdag van augustus 
organiseren we samen met de 
Afstandslopers van Vosselaar (ALV) 
een ‘estafette halve marathon’ op het 
domein in Gierle. Die brengt altijd heel 
wat mensen op de been. Voor kinderen 
zijn er kinderlopen over verschillende 
afstanden en is er animatie voorzien.

2  De eerste zondag van november vindt 
(weer in samenwerking met ALV) een 
bosloop plaats met mogelijkheid om 
5-10-15 km te lopen (of te wandelen) 
in de omgeving van Het GielsBos. 
Achteraf is er gelegenheid om in het 
ontmoetingscentrum iets te drinken.

Daarnaast worden er geregeld andere 
initiatieven genomen: in het verleden werden 
al optredens georganiseerd, zaadbollen 
verkocht en zopas was er nog onze 
pannenkoekendag!

Egypte:

In een bestaande school in een missiepost in Sedfa 
is in 2012 een klaslokaal volledig ingericht als 
dagverblijf voor kinderen met een beperking (o.a. 
met giften vanuit de werkgroep). Ondertussen is ook 
de sanitaire ruimte gerenoveerd met aangepaste 
wastafels en toiletten. Op de speelplaats is een 
schaduwrijke hoek met aangepaste speeltuigen en 
zitbanken gemaakt. Onderwijzers krijgen vorming 
om met deze kinderen te leren omgaan en te zorgen 
voor betere ontwikkelingskansen.

Sinds enkele jaren ondersteunen we ook een 
kleinschalig initiatief in Quossiya. Daar worden 
kinderen met een beperking in kleine groepjes 
opgevangen en krijgen ze activiteiten aangeboden 
door Samia. Een deeltje van de huur van de locatie 
wordt betaald door de werkgroep.

Magda Geudens, zus van een ondertussen overleden 
bewoonster, is al jaren onze contactpersoon die 
ons op de hoogte houdt van de manier waarop onze 
bijdrage besteed wordt.

Met de opbrengst daarvan ondersteunen 
we momenteel 3 partners:

Tapori / Ecuador:

Hier wordt zorg en ondersteuning geboden aan 
kinderen, jongeren en volwassenen met een  
beperking in een ‘eerstelijnsrevalidatiecentrum’ en dit 
op verschillende vlakken: pedagogie (leerbegeleiding), 
psychologie, logopedie, kiné, vroegbegeleiding en 
stimulatie. Dit alles wordt aangeboden onder de 
vorm van individuele begeleiding, groepsbegeleiding 
en ouderbegeleiding.

Het revalidatiecentrum heeft naast de therapieën ook 
nog dagopvang met 3 ‘leefgroepen’: een kleuterklas 
voor kinderen met lichte tot matige intellectuele 
en/of fysieke beperking, een groep voor kinderen 
met een ernstige meervoudige beperking en een 
groep voor jongvolwassenen met een verstandelijke 
beperking.

Er is ook een inclusieproject waar kinderen op 
schoolleeftijd en met een lichte mentale beperking 
geïntegreerd en opgevolgd worden in het gewone 
onderwijs. Met onze bijdrage wordt een deeltje van 
de lonen van het personeel betaald. 

Onze contactpersoon daar is Inge Debrouwere, een 
Vlaamse arts, die er al jaren woont en werkt.

Vzw Balavikas / India:

Het doel van de vzw is empoweren: mensen helpen om 
zichzelf te leren helpen. De vzw biedt kinderen met 
een verstandelijke en fysieke beperking onderwijs, 
therapeutische begeleiding en orthopedische 
hulpmiddelen. Hun familie wordt ondersteund om 
zelf zorg te dragen voor hun kind. Het doel is de 
kinderen hun waardigheid terug te geven, hen sociaal 
te integreren en gelijke kansen te geven om zo hun 
eigen leven op te kunnen bouwen.

Om dit te bereiken werkt de vzw in India samen 
met de ngo Social Welfare Society en met de ngo 
LAMP die tot doel heeft om bestaande rechten van 
personen met een beperking te doen naleven en de 
dienstverlening te verbeteren. 

Oud-collega’s Chris Stellfeld en Michel Huybrechts 
berichten ons regelmatig over de werking van vzw 
Balavikas en over de besteding van onze giften.

Kennismaken met …

        Werkgroep  

‘‘Gehandicaptenzorg Zonder GrenzenGehandicaptenzorg Zonder Grenzen’’

MEER WETEN?
Begint het misschien te kriebelen 

om nog wat meer te weten te komen 
over de werking van de werkgroep 

of om er eventueel aan mee te werken? 
Heb je ideeën om onze geldkas te spijzen? 
Heb je interesse om te helpen op een van 
de evenementen? Spreek gerust iemand 

van de werkgroep aan: Jessy Leijer, 
Elien Verreyt, An Vermeiren, Michel 

Huybrechts, Chris Stellfeld, Joos De Meyer, 
May Peeters of Ria Geuns of mail naar 

WGGehZorgZonderGrenzen@hetgielsbos.be. 
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een stukje gebreid tussen een V-hals van een 
katoenen T-shirt. Inderdaad, het was er duidelijk 
over. We dachten dat dit het gevolg was van 
financiële problemen. Ik werd op missie gestuurd. 
Midden in de leefruimte stond zijn bed. Daarnaast 
stond een verzorgingskastje met een waskom en 
allerlei wasgerief. Er stond een naaimachine met 
naaigerei errond. Kortom, de hele kamer stond 
vol met materiaal voor haar zoon. Alles bleef zo 
staan in de hoop dat haar zoon nog eens naar 
huis zou komen. Wees gerust, ik heb niet meer 
gevraagd of er financiële problemen waren. 
Het naaiwerk was wat deze alleenstaande, 
bejaarde moeder gaande hield. Dit was haar 
leven. Neen, dat gingen we haar niet ontnemen. 
Omdat dit beeld mij zo aangreep, ben ik nadien 
teruggekeerd met een filmcamera. Ik vond dat 
de begeleiding dit moest zien.

Een van de meest enthousiasmerende 
ervaringen was de werkgroep ‘Ouders 
partners in de zorg’. De gedrevenheid waarmee 
ouders dit project op poten zetten, was hartverwarmend. Er kwamen kikkers als 
mascotte, posters, stickers, spreuken, een banner, een infoavond en didactisch materiaal. Allemaal om het 
thema naar voren te brengen. De bezorgdheid van een mama is een spreuk die ik nog vaak naar boven haal. Ze 
luidt: “ik ben bang om de lastige te zijn.”

Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten geweest. Ouders vertellen dat hun kind van woning zal veranderen, 
is aartsmoeilijk. Zeker wanneer zij dit niet zagen aankomen en de verhuis gebeurt om organisatorische 
redenen. Dit is zo pijnlijk voor de ouders en staat haaks op het idee ‘Ouders partners in de zorg’. Maar soms 
kan je als organisatie niet anders dan deze pijnlijke beslissing nemen. Deze boodschap op een goede manier 
brengen, is niet mogelijk. Ik heb het op zoveel verschillende manieren uitgeprobeerd, maar telkens was ik als 
boodschapper kop van jut. Dit vergaf ik hen. De boosheid kwam immers door machteloosheid en door de oh zo 
grote betrokkenheid bij hun kind.

De laatste jaren zijn er cliënten gekomen die naast hun verstandelijke beperking te kampen hebben met 
enorme psychische problemen. Dit vertaalt zich dan vaak in agressie naar zichzelf en de omgeving. Als ouder 
kan je niet aanvaarden dat je kind afziet. Je probeert er alles aan te doen om geluksmomentjes voor je kind te 
creëren. Ik zie dat deze ouders hier heel ver in gaan. Ze nemen risico’s in hun eigen veiligheid. Dit zie ik ook bij 
de woonbegeleiding. Ook zij nemen risico’s om toch maar kwaliteit van leven te kunnen bieden. 

Het is vaak een proces van vallen en opstaan waarbij machteloosheid telkens weer opduikt. Ik heb een enorme 
bewondering voor deze ouders en voor de woonbegeleiders.

“Graag wil ik met jullie enkele verhalen van ouders en familieleden delen. Dit zijn verhalen die ik erg koester en 
die mij gevormd hebben tot de 63-jarige maatschappelijk werker die ik nu ben.

In 1984 ben ik gestart als woonbegeleidster. Dit is de periode waarin ik zelf twee kinderen heb gekregen. Het 
besef - of beter de angst - dat we ook een zorgenkind op de wereld konden zetten, zat er diep in. 

Gelukkig zijn mijn kinderen gezond. Ik weet nog dat een moeder aan mij vroeg of mijn dochtertje ondertussen 
al doorsliep ‘s nachts en ik zo fier als een pauw vertelde dat ze al sliep tot 06.00 uur ‘s morgens. Hierop 
antwoordde de moeder dat ze nog iedere nacht opstond wanneer haar volwassen zoon thuis sliep. Ondertussen 
zijn deze ouders ouder dan tachtig jaar. Nu nog steeds komt hun zoon ieder weekend naar huis en slaapt hij 
tussen hen beiden in. De zorgen blijven.

Je merkt dat ouders bezorgd zijn over de toekomst van hun kind. Opvoeden wordt ineens een erg zware klus. 
En of dat nog niet genoeg is, moeten ze niet alleen hun eigen kind opvoeden, maar ook de maatschappij.

Een kind in een rolwagen wekt meestal mededogen op. Een kind met een verstandelijke beperking daarentegen 
wordt al snel bekeken als verwend nest. Bijvoorbeeld wanneer dit kind in de winkel op de grond gaat liggen en 
in woede uitbarst omdat het al die prikkels niet meer aankan. 

Een van mijn ouders werd in dergelijke situatie door anderen aangesproken met de boodschap dat ze hun kind 
beter in de hand moesten houden. Toch bleven deze ouders hem telkens moedig meenemen naar de winkel. 
Zodat hij dit zou leren, maar ook omdat de mensen zouden leren.

Na zeven jaar schakelde ik over naar het maatschappelijk werk. Ik ging op huisbezoek bij ouders die één keer 
per jaar, op zijn verjaardag, hun zoon kwamen bezoeken in Het GielsBos. Voor mij leken dat ouders die niet 
erg begaan waren met hun kind. Op de schouw stond een grote foto van hem. Mama las het krantje van Het 
GielsBos van voor naar achter. Daarin stonden alle activiteiten die we per cluster organiseerden. Ze vroeg bij 
iedere activiteit of haar zoon had meegedaan en of hij zich geamuseerd had. 

Nu heb ik geleerd dat ieder huisje zijn kruisje heeft en in Het GielsBos hebben sommige huisjes veel kruisjes. 
En nog belangrijker: kruisjes hangen overal op een andere plek. 

Het zien van een thuissituatie vertelt je zoveel meer. Je krijgt een ruimer beeld en dat heb je nodig om 
alles beter te begrijpen. Zo sprak woonbegeleiding mij aan dat het niet meer door de beugel kon 
wat een moeder nu had gedaan. Ze naaide voor haar zoon joggingsbroeken omdat hij zo 
groot was. Ze kocht dan drie nieuwe en maakte er twee van. De moeder had nu zelfs Ik wil eindigen met alle ouders 

te bedanken om hun verhaal 
met mij te delen en ik wil mijn 
collega’s aanmoedigen om 
nieuwsgierig te zijn naar het 
verhaal van ouders.”

Ieder zijnIeder zijn  VERHAALVERHAAL

Karla 
Defour

MAATSCHAPPELIJK WERKER, KARLA DEFOUR, GAAT OP PENSIOEN  
EN DEELT GRAAG HAAR GIELSBOS-WIJSHEDEN NA EEN CARRIÈRE 
VAN MAAR LIEFST 40 JAAR.

““ik benik ben bang  bang om de om de 
lastigelastige  te zijn.te zijn.””
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In Het GielsBos hechten we veel belang 
aan de levenskwaliteit van onze cliënten en dit 

tot het einde van hun leven. De supportgroep palliatieve 
zorgen ondersteunt leefgroepen in een palliatieve, 
terminale situatie. Ze stellen daarbij hulpmiddelen ter 
beschikking, zoals een boekenkoffer. 

De supportgroep kan met trots melden dat de boekenkoffer vanaf dit 
jaar ook ter beschikking gesteld wordt van ouders en familieleden van 
onze bewoners. In de boekenkoffer zitten vooral boeken op maat van 
onze bewoners om via een verhaaltje of prenten de thema’s ziek zijn, 
overlijden of begrafenis bespreekbaar te maken. Er zitten ook cd’s en 
pictogrammen in.

 
SUPPORTGROEP SUPPORTGROEP 

PALLIATIEVE ZORGEN PALLIATIEVE ZORGEN 

De eerste week van maart zetten we traditiegetrouw 
onze vrijwilligers in de bloemetjes. Zij zijn voor 

ons van onschatbare waarde! 

Met een heus vrijwilligersfeest op 6 maart 2024 bedankten 
we hen dan ook graag voor hun inzet. Daar hoorde natuurlijk 

lekker eten en drinken bij, maar het was vooral de gezelligheid 
waar we allemaal zoveel plezier aan beleefd hebben!

Vrijwilligersfeest!Vrijwilligersfeest!

WIL JE ALS OUDER OF 
FAMILIE GRAAG ONZE 

BOEKENKOFFER LENEN? 
Informeer dan zeker bij je 
maatschappelijk werker. 

leent 
boekenkoffer uit
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Vrijwilliger, 
jij bent goud 

waard!

NAAR DE DIELIS IN HAMONT-ACHEL! 
Na maanden zwoegen en zoeken naar tijd
Mochten wij 5 dagen genieten van sfeer en gezelligheid
Onze bewoners eindelijk nog eens centraal
Dat willen we toch allemaal
Lekker eten, genieten van een verwenbad en diertjes knuffelen
Maar ook samen in de zetel zitten en ons warm induffelen
De weergoden waren ons trouwens goedgezind
Geen enkel druppeltje regen, maar zonnig herfstweer met een 
beetje wind
Ons kamp zat er jammer genoeg snel weer op
Maar iedereen genoot en we vonden het TOP!
Het wordt dus uitkijken naar volgend jaar
Jullie mogen het alvast weten, onze koffers staan weer klaar!

NAAR SPANJE! 
Om Bert Van Elst zijn 60ste verjaardag in stijl te vieren, trokken we met 
Manten, Luc, Philip, Peter, Willy en natuurlijk ons feestvarken een weekje 
naar zijn familiehuis in Spanje. Wat een topervaring was dat! 

Een heel spannende belevenis om met z’n allen op het vliegtuig te zitten 
… voor sommigen de eerste keer! Maar eens in ons mooie huis met dito 

tuin en zwembad viel dat allemaal van ons af en stond genieten op het 
programma! We genoten van zon, zee en strand. Van een luilekker leventje 

en van al het lekkers dat Spanje ons te bieden had. Een ijsje hier, een koffietje 
daar, lekkere tapas en zeer gastvrije restaurantjes! Een marktje bezoeken, 

naar het strand wandelen, lekker shoppen in het winkelcentrum en een optreden 
meepikken van de plaatselijke Rolling Stones … wat hebben we genoten! En ook 

van ons zwembad en de ligstoelen werd goed gebruikgemaakt!

Iedereen heeft genoten van de Spaanse zon, de ontspannen 
sfeer en de enorme gastvrijheid van de familie Van Elst. 

Het was een tripje om te koesteren en nooit meer te 
vergeten!

Op kamp of op 
vliegreis … onze 

leefgroepen delen 
hun belevenissen 

graag met ons!

REISJES  

om nooit te vergeten!om nooit te vergeten!

Karin, Inne  
en Tinne

Stephanie, 
Peggy, Karin, 
Wout, Griet, 
Katrin, Inge 
en Nancy

Rozendries 
4

Bisschops-
laan 55



W
el

ko
m Nieuwe gezichten

GLENN
Klaverveld 4 

JAN
Klaverveld 12

EVA
Klaverveld 12 

KURT
Bosheuvel 1

MARC
Boskapelstraat

JASMINE
dagopvang/logee 

Vos 4

MARC
Mezenhof 1
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Lieve goedlachse kerel
Je stond vrolijk in het leven.
Elke dag opnieuw gaf je ons een goedgezind 
momentje.
We moesten maar naar je snoetje kijken en jij toverde 
een lach tevoorschijn die niemand kon weerstaan, 
dankjewel daarvoor!
Dank voor je enthousiasme en je schaterlach, was 
het om iets zots of met je giraf, telkens kwam je 
vrolijkheid naar boven.
Een babbeltje met jou, hoe leuk was dat, lekker 
discussiëren, wij zeiden nee, dan kwam jij met een ja 
en die kusjes van jou … Zalig.
Wat zijn we blij, dat je afgelopen september nog mee 
naar ‘t zeetje kon. Hoe heb je daar genoten, gegierd 
van ‘t lachen op het grote terras in de zon.
Wat gaan we die geweldige lach missen …
Wat gaan we die vrolijkheid missen …
Je tevredenheid, dat was jouw grote eigenheid, je 
was een super persoonlijkheid!
Je was een vent met een enorme vechterslust, 
bewonderenswaardig, hoe jij je hebt gegeven.
We zullen je lach in ons hart verder dragen en 
proberen je vrolijkheid rond te blijven strooien op 
Rozendries 1, dat beloven we.
Dankjewel Gianni, om wie je was, dankjewel dat je 
ons zonnetje in huis was.

In november nam 
Mezenhof 1 afscheid van 

Frans Bruynseels. 
Een afscheid gaat dan altijd toch 

weer veel te snel. 
Franske was een bewoner die goed 

gekend was in en naast Het GielsBos.
Dit omdat hij een man was met pit. Hij liet zich niet 
doen (een echt karakterke).
Hij had een gezonde portie humor en speelde graag 
met de mensen hun voeten.  
Zowel in zijn grote warme familie, als op de 
boerderij, ergo, kiné, verpleging, CM-kampen, nacht, 
leefgroep ... wist hij iedereens hart te bekoren.
Het blijft voor altijd een enorm verlies.
Maar we blijven lachen met de ‘fratsen’ die hij 
uitspookte en we zijn vooral dankbaar voor alle 
herinneringen die hij ons gaf.
Drink er vooral ne goeie Franske 
met al die anderen daar boven.
Schol Frans!

Anneke, Anneke Marianneke, Annemieke, 
Poppemieke, meisje met de bruine ogen, onze stille 
genieter of af en toe deugenieter.
Onze dagdagelijkse verzorgingsmomentjes, je 
aerosolmaskertje van je gezicht nemen, genieten 
van een snoezelbadje, massages … allemaal 
momentjes die we nooit zullen vergeten.
Anneke frangipanneke, wat kon jij genieten van 
muziek. Het liefst van al met veel dramatiek of 
een stevige bas. Als Rita tweewekelijks piano 
kwam spelen op onze groep, was dat voor jou het 
hoogtepunt van de week. Hoofd naar boven, oren 
gespitst en je oogjes op zoek naar Rita.
Lieve Anneke, je hebt al veel watertjes 
doorzwommen maar voor jou was het nu goed zo. 
Dag lieve Anneke, bedankt voor alle mooie 
momenten die je ons bezorgd hebt, bedankt dat wij 
voor jou mochten zorgen.   

Als logeetje kwam je bij ons toe en vertoefde je het 
hele weekend bij ons. Dit was altijd met een grote en 
luide glimlach en het gerammel van je speelgoedjes.
Dat gerammel en die aanstekelijke mooie lach 
verdwenen heel stilletjesaan naar de achtergrond.
Je oogjes sloot je meer en meer en je ging op zoek 
naar rust.
Heel af en toe zagen we je mooie lach nog eens 
verschijnen en die zorgde voor veel warmte bij 
ieder van ons.

Lieve Gvan bedankt voor al dat moois dat we van jou 
mochten ontvangen.

De dag dat je hier wegging, was er een mooie regenboog boven onze woning 
te zien. Voor ons was dit een teken van tevredenheid, kleur en rust. 

Allemaal hebben we fijne momenten met jou beleefd en wat kon je lachen met 
onze stomme stoten!
Samen genoten we van de vele extra tasjes koffie, cola, chocolade en andere 
toffe activiteiten.

Lutje, dankjewel voor wie je was, een sterke vrouw die echt wel wist wat ze wou. 

Anneke Anneke 

Liefste Liefste 

GvanGvan

Frans Frans 
GianniGianni

We nemen afscheid … 

Mezenhof 
1

Rozendries 
4

Rozendries 
5

Rozendries
1

Liefs van je begeleiders 
en medebewoners 

op 

Dikke 
knuffels

Bosheuvel 
2

LutjeLutje
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Geboren
26 oktober: Manon, dochtertje van Annemieke 
Hendrickx (kinesitherapeute) en Ken Verheyen
27 november:  Janne, dochtertje van Lindsey 
Helsen (begeleider) en Ruben Nooytens 	
8 december: Fé, dochtertje van Ester Pauels 
(begeleider) en Sieuwe Geudens
1 januari:  Lou, zoontje van Sanne Schrijvers 
(orthopedagoge) en Willem Dehantschutter
5 februari: Billie, dochtertje van Jasmien van Roy 
(begeleider) en Rogier Nagels
16 februari: Lio, zoontje van Tessa Van Loock 
(teamleider Mezenhof 5) en Donney Geets
18 februari: Elora, dochtertje van Evelien Stessens 
(begeleider) en Raf Van Damme
20 februari: Abel, zoontje van Gitte Mathieu 
(begeleider) en Jonas Van Schoubroeck

Getrouwd
24 november: Jasmien Verlinden (begeleider 
Rozendries 2) en Bjorn Van Bockel 

Overleden
14 januari: Samuel Kunaratnam (Klaverveld 5)
18 januari: Gianni Lousberg (Rozendries 1)
21 januari: Ann Vandeweyer (Rozendries 4)
14 februari: Erik Notterman (Vos 7)
16 februari : Gvan Taanti (Rozendries 5)
25 februari: Lut De bruyn (Bosheuvel 2)
28 februari : Herman Verdonck (Vos 7)
8 maart: Rob Van Gestel (Vos 8)

Pensioen
29 februari: Rita Sysmans (nacht) - rustpensioen
29 februari: Linda Neefs (open aanbod) – 
rustpensioen
29 februari: Jeannine Van Gestel (dagbesteding) – 
vervroegd pensioen 
31 maart: Paul Van Tendeloo (tuin/boerderij) - 
rustpensioen
31 maart: Lutgarde Nuyts (nacht) – rustpensioen



CARNAVAL!


